8-10 jaar
P Gesp.rek: 'Hoe voelt het als ie'mand
" naar je luistert? En wat voel je als
iemand niet naar je luistert? Hoe
voelt het als je gaat bidden? Voor welke dingen
kun je bidden?

Spel: Speel ‘doorfluistertje’: om de
beurt mag iemand een ander een zin
influisteren die het vervolgens weer door

fluistert. De laatste in de rij zegt de zin hardop.

Hoe goed is er geluisterd?

Creatief: Maak een gezamenlijk

woordveld bij het woord ‘luisteren’.

De kinderen kunnen ook op zoek
naar plaatjes uit tijdschriften en deze erbij
plakken.

11-12 jaar
Gesprek: Wat is voor jou het verschil
tussen luisteren en écht luisteren?
Waaraan merk je dat iemand écht
luistert?

Spel: Laat iemand de rechter uit het

verhaal spelen en elke keer iemand met

een verhaal binnenkomen. De rechter
luistert goed en doet een uitspraak.

Vertelling 8-12 jaar

Bidden en luisteren

Jezus vertelt aan de mensen dat ze mogen bidden: ze kunnen God vragen wat ze nodig
hebben. ‘Luistert God dan wel?’ vraagt iemand. ‘Natuurlijk luistert God’, antwoordt
Jezus. En dan vertelt Hij een verhaal:

In de stad woont een rechter. Hij moet goed luisteren en wijze, verstandige dingen
zeggen. Maar deze rechter is geen goede rechter. Hij denkt alleen maar aan zichzelf.
Het is meer krom dan recht, wat hij doet.

Elke dag kloppen mensen op de deur van de rechter. De buurman bijvoorbeeld, die
alweer ruzie heeft met zijn tante omdat ze zijn servies heeft geleend, maar nooit
teruggeeft. De rechter luistert naar het verhaal en denkt diep na. ‘Jouw tante moet
het servies teruggeven’, bleslist hij dan. De buurman knikt oplucht en gaat snel naar
zijn tante toe. Als er weer op de deur geklopt wordt en de rechter de deur opendoet,
betrekt zijn gezicht. Voor zijn deur staat een arme vrouw. Elke dag komt ze langs. ‘Tk
heb ruzie met een vriend’, zegt de vrouw. Net als de vorige keer en de keer daarvoor
en de keer daarvoor. ‘En ik heb gelijk, wilt u mij ook gelijk geven?’ De rechter zucht.
Hij heeft helemaal geen zin om weer naar deze vrouw te luisteren. En hij heeft zeker
geen zin om het hele verhaal over haar ruzie weer te horen. Bijna wil hij de deur
dicht doen. Maar dan bedenkt hij iets. Als ik niet luister naar deze vrouw, dan blijft
ze terugkomen. Ik heb geen zin om te luisteren, maar ik heb er helemaal geen zin in
dat ze elke dag aan mijn deur blijft kloppen. Ik ga toch maar goed luisteren naar haar
verhaal en zeggen wie er gelijk heeft. De rechter zet de deur open voor de vrouw en
laat haar binnen. Hij luistert naar haar verhaal en doet zijn uitspraak.

Jezus zegt: ‘Die rechter vindt zichzelf het allerbelangrijkst en toch luistert hij naar die
arme vrouw. Als zelfs zo’n slechte rechter dat al doet... zal God het zeker doen. God
is goed. Hij houdt van de mensen. Daarom luistert Hij naar elk verhaal en elke vraag.
Hoe groot of hoe klein het ook is. Daar mag je op vertrouwen!’

Jolanda van der Marel
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